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Kerkgebouw:  Dorpskerk (Johannes de Doperkerk)   

   Lesturgeonplein 4, 8381 BX Vledder, 0521-785572 

    

Kerkelijk centrum: De Gerf 

De Hoek 8, 8381 BL Vledder 

 

Predikant:  Ds. Ida Boersma-Prins 

   Lievingerveld 114, 9411DA Beilen 

   06-30463093, iboersma@live.nl 

    

Redactieadres Martijn van Dijk-Aantjes-van Dijk, Nieuweweg 122, 

kerkblad:  8391 KS Noordwolde, 06-27056436 

   kerkbladvleddernijensleekeo@gmail.com 

 

Bezorging   Frieda Walpot, Haking 10, 

kerkblad:  8381 DC Vledder, 0521-380027 

   friedawalpot@gmail.com 

 

Website:  www.pknvleddernijensleek.nl 

 

 

 

 

Van de redactie 

Dit kerkblad is het contactblad van de Protestantse gemeente Vledder - 

Nijensleek en omstreken. Het verschijnt tien keer per jaar; zowel op papier 

als op onze website.  

 

Inleveren kopij voor het kerkblad van maart 2025 uiterlijk 

maandag 17 februari om 18:00 uur. Het kerkblad wordt 

in de week voor zaterdag 1 maart bezorgd. Inleverdatum 

van kopij voor kerkblad van april 2025 is 24 maart. 

Bijlagen mogen via e-mail (zie hierboven) worden 

aangeleverd in Word. De redactie behoudt zich het recht 

voor artikelen aan te passen, in te korten, niet te plaatsen of aan te houden 

tot een volgende editie. 
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MAG IK DAN MET JOU 
 

 

 
Vanmorgen hoorde ik op de radio vertellen dat het ‘blue monday’ is. 20 

januari 2025 zou de meest sombere dag van het jaar zijn…. 

Waarom? Omdat de feestdagen voorbij zijn, die decembermaand waarbij 

vaak extra aandacht voor elkaar is door vele activiteiten, 

een maand ook waarbij nadrukkelijk wordt gezegd 

“kijk naar elkaar om, zorg dat niemand eenzaam is”.  

 

En nu is het nieuwe jaar een paar weken oud en 

duurt het nog heel lang voordat het zomer wordt. 

Dat er al dagenlang mist om ons heen hangt 

draagt misschien ook wel bij aan gevoelens van 

somberheid.  Een mannenkoor zong: “Het is zo donker 

om ons heen, er is zoveel verdriet, de wereld draait maar 

door, we kijken even naar elkaar en gaan elkaar voorbij”. Is het echt waar 

wat het liedje zegt? Kijken we even naar elkaar en gaan we dan elkaar 

voorbij?  Negeren we de tranen in elkaars ogen, walsen we over iemands 

zwakheid en eenzaamheid heen? Raakt het ons niet werkelijk als iemand al 

lange tijd ziek is en aan het tobben? 

 

Of staan we stil en kijken we naar elkaar, écht. Kijken we om ons heen in de 

maatschappij waarin we leven, gaan we de verbinding aan,  knopen we een 

praatje aan, vriendschap misschien. Samen zoeken naar licht, naar warmte. 

Samen. 

 

Ik hoorde laatst een kerkelijk werker vertellen over het jaarprogramma dat 

hij had gemaakt. Fantastische activiteiten waar mensen echt iets aan 

konden hebben. Maar de enige vraag die hij steeds kreeg toen hij 

uitnodigingen verspreidde: “Wie komen er nog meer?” 

Dát is blijkbaar belangrijk, veel belangrijker dan allemaal  prachtige 

plannen. Wie komen er, sta ik daar in m’n eentje of zijn er mensen die ik 
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ken? Omdat dat zo belangrijk is hoop dat ik iedereen daarover na wil 

denken. 

 

Een nieuwe dominee met misschien wel mooie plannen? Laten we samen 

gemeente zijn! Als jij een stap achteruit doet is de kans groot dat een 

ander ook een stap achteruit doet.  En als we allemaal afwachtend zitten te 

kijken met de vraag: ‘’Wie komt er nog meer?” tja, dan blijft het 

kerkgebouw en de Gerf leeg.  

 

Laten we sámen beschutting zoeken in de naam van God en de weg 

zoeken én gaan die Hij wijst. Dat is écht niet gemakkelijk en zeker niet in je 

eentje. Velen kunnen daarover praten maar ook over die kostbare ervaring 

dat -hoe moeilijk het ook is en hoe je ook door wanhoop en verdriet 

overspoeld kan worden-  er tegelijk ook iets kan zijn van je gedragen 

weten door het gebed en meeleven van anderen, van beschutting bij God 

en de vrede die alle verstand te boven gaat.  

 

Dat ‘samen’ belangrijk is lees je ook in de 

bijbel.  Ik lees bijv. iets moois in de 

profetie van Zefanja: “Alle treurenden 

zal Ik bijeenbrengen, Ik zal 

verzamelen wie op je feesten 

moeten ontbreken.” 

 

Zo is God! Hij wil blij zijn over ons, 

Hij zorgt voor feest, ook voor de 

mensen die nu op feestjes 

ontbreken,  de mensen die er 

buitenvallen, die er altijd naast staan 

als er wat te vieren valt. De treurenden: 

God haalt ze op en brengt ze in de 

feestzaal. Dat is de toekomstmuziek van God en 

laten we samen die muziek proberen te horen in 2025! 

 

Ida Boersma-Prins  
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KERKDIENSTEN 
 

 
 

 Dorpskerk Vledder 

2 februari 

10.00 uur  

Ds. I. Boersma-Prins  

Viering Heilig Avondmaal 

Collectes: Zuid-Soedan, kerk, behoud predikantsplaats 
  

9 februari  

10.00 uur 

Mw. W. van der Linden (Steenwijk) 

koffiedrinken 

Collectes: Plaatselijk werk, kerk, onderhoud gebouwen 
  

16 februari 

10.00 uur 

Ds. I. Boersma-Prins 

Collectes: KiA Noodhulp, kerk, orgelfonds 
  

23 februari 

10.00 uur 

Ds. G. van den Dool (Vledder) 

Collectes: Regionaal fonds, kerk, bloemenfonds 
  

2 maart  

10.00 uur 

Dhr. S.J. Bakker  

ICC-wereldgebedsdienst  

Collectes: Interkerkelijke Contact Commissie 
  

  

 
 

 

PASTORAAT 
 

 

 

 

Ds. Ida Boersma Prins is al begonnen met bezoekwerk in onze gemeente. 

Wat fijn dat wij weer op een eigen predikant kunnen rekenen voor de 

pastorale bezoeken. Het zal wel even duren voor zij ons als gemeenteleden 

persoonlijker leert kennen, dat gaat tijd in beslag nemen. Twee dagen per 
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week is dan beperkt, vooral omdat er nog andere taken bij komen. Zij is 

enthousiast begonnen.  

 

Zorgen 

Dhr. F. Prins zou geopereerd worden aan de slokdarm en was hiervoor al in 

het ziekenhuis, maar vanwege een spoedgeval werd dit uitgesteld en 

moest hij weer naar huis. Nu staat de operatie voor donderdag 24  januari 

gepland. De familie is nu blij dat dit op korte termijn 

plaats mag vinden. Wij hopen dat deze operatie 

succesvol mag verlopen. 

 

De heer en mevrouw W. Visscher hebben 

allebei gezondheidsklachten. Meneer 

Visscher moet in verband met hartklachten 

voor verdere behandeling weer naar het 

ziekenhuis. Wat er gaat volgen is nog 

onduidelijk. Mevrouw Visscher heeft nog 

afspraken in het ziekenhuis. Veel onduidelijkheid 

dus en sterkte samen. 

 

Ook bij de familie Van Raalte zijn er zorgen om hun gezondheid. Mevr. N. 

van Raalte was aantal dagen opgenomen voor onderzoeken in de Isala 

Kliniek in Meppel. Zij mocht weer naar huis. 

Dhr. G. van Raalte is nu opgenomen in het ziekenhuis in Zwolle, nadat hij 

gevallen was en gekneusde ribben opgelopen had. Er moest in verband 

een zwelling een drain geplaatst worden vandaar dat hij nog in het 

ziekenhuis moest blijven.  

Familie G. van Raalten is nu verhuisd naar het Woonzorg-complex 't 

Vonder Molenbergh 1 7961 AV Ruinerwold. 

Mevrouw M. Bierman-Beenen verblijft ook in hetzelfde verzorgingstehuis. 

 

Dhr. K Jongman is ook opgenomen in het ziekenhuis in Heerenveen voor 

onderzoeken in verband met hartklachten. Met de juiste medicijnen wordt 

gehoopt dat de klachten verminderen. Wij verwachten dat hij bij het 

uitkomen van dit kerkblad weer thuis zal zijn. 

 



- 7 - 

 

Mevr. I. Elting heeft al langere tijd zorgen om haar gezondheid nu kwam er 

nog een longontsteking bij, waarvoor zij intussen behandeling gekregen 

heeft. Het herstel verloopt langzaam. Wij wensen haar samen met de 

familie veel sterkte toe 

 

Verdriet 

Dhr. E. van Welsum is onverwachts op 10 januari overleden. Wij kennen de 

familie van Welsum van de vele jaren dat zij op de camping de Moesberg 

verbleven. Zij kwamen dan trouw  naar de diensten in de Streekkerk. Zo 

ook naar de koffieochtenden, zelfs in de winterperiode kwamen zij vanuit  

Epe naar Nijensleek. Ook tijdens de laatste kerkdienst in de Streekkerk 

waren zij aanwezig. De dankdienst voor zijn leven vond 17 januari plaats in 

de Goede Herder kerk te Epe. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en 

verdere familie in deze moeilijke tijd. 

 

Blijdschap 

Familie Boersma was op 22 december 60 jaar getrouwd.  Een bijzonder 

jubileum. Wat een voorrecht dat zij dit samen met de familie mochten 

vieren, vooral sinds er ook een aantal van hen  in het buitenland wonen. 

Tijdens de kerkdienst is er aandacht aan besteed, maar wij willen het ook 

hier nog een keer onder de aandacht brengen. 

 

Pastoraat is ‘omzien naar elkaar’. Dat is waar het om draait. Het valt niet 

altijd mee om precies te weten wie er behoefte heeft aan bezoek, dit moet 

wel onder onze aandacht gebracht worden, vooral bij ziekte en afscheid, 

maar ook mooie gelegenheden. 

Daarom is dit ook een goede gelegenheid om u als gemeenteleden op te 

roepen om ons te helpen en te melden waar een bezoek op prijs gesteld 

wordt. 

Sjoukje de Wit 

 

Ophaaldienst  

Wilt u graag de kerkdienst bijwonen, maar heeft u geen eigen vervoer? 

Neem contact op met de gemeenteleden in het onderstaand schema. U 

vindt hier de namen met telefoonnummers van de mensen die voor het 

vervoer zorgen voor de betreffende kerkdienst. Jan Siderius coördineert de 

ophaaldiensten.  
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2 februari     J. Siderius  0521- 387933 

9 februari     N. Dirkzwager  0521- 380981 

16 februari      Fam. Boersma 0521- 382433 

23 februari        L. Middelbrink 0521-381708 

2 maart     J. Siderius  0521- 387933 Jan Siderius 

 

Bloemengroet 

De afgelopen maand is er een bloemengroet gegaan naar: 

  

Mw.  J. Spijker - Hofman  Dhr. G. van Raalte 

Dhr.  en  mw.  Boersma  Mw. Hensbergen 

Ds.  I.  Boersma -  Prins  Mw.  M. Bierman-Beenen 

Mw. T. van Riessen   Mw. I. Elting 

Mw. R.  de  Vries   Dhr. J. J. Strik 

Mw. Blomsma  

Luuk Groen en Roely  Dijkstra 

 

 

Na het warme welkom op 29 december, op de valreep van 2024, mag ik 

beginnen aan de rondgang door de gemeente. Om met elkaar kennis te 

maken, om elkaar beter te leren kennen dan alleen via de zondagse 

eredienst. Ik kijk ernaar uit! Het liefst zou ik dat op intercity-snelheid doen, 

maar ik ben bang dat het door de parttime aanstelling meer op een 

boemeltje gaat lijken. Daarom ben ik zo blij met het pastorale team dat mij 

eerst een beetje bij de hand neemt en vertelt waar ik in dat grote 

ledenbestand het beste kan beginnen. Als we oog hebben voor elkaar in de 

gemeente dan kunt u het pastorale team ook helpen door hen van 

informatie te voorzien over waar pastorale zorg nodig is. 
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Wat is het ook fijn dat er gelegenheid is om door de week bij elkaar te 

komen voor een gezellige ontmoeting bij een kop koffie. Ik heb helaas de 

eerste keer gemist in de kerk van Nijensleek, maar ik heb een herkansing 

en warme uitnodiging voor  de volgende keren (zie agenda). 

ds. Ida Boersma- Prins 

 

 

 
 

VAN DE KERKENRAAD 
 

 

 
 

Januari is net voorbij, maar de decembermaand hebben we nog vers in het 

geheugen. Veel is er gebeurd die maand in de kerk, maar een hoogtepunt 

was toch wel de verbinding van dominee Ida Boersma-Prins aan onze 

gemeente op 29 december. We kijken als kerkenraad dankbaar terug op 

een rijke dienst. Het was waardevol om in een volle kerk met gasten van de 

dominee, maar ook met gemeenteleden en gasten uit gemeentes rondom 

ons samen vooruit te kijken en onze nieuwe predikant te ontvangen. Veel 

mooie woorden zijn er gesproken (wat fijn dat dominee Mark de Jager 

deze bevestiging wilde doen!) en hier in het kerkblad herhalen we nog 

eens dat we uitkijken naar een gezegende periode samen met dominee 

Boersma! 

 

Missie Westerveld 

Als kerkenraad kijken we ook op andere manieren vooruit. We hadden op 

10 januari een kerkenradendag in het Koloniekerkje in Wilhelminaoord, 

waarop kerkenraden van de meeste kerken uit de gemeente Westerveld 

vertegenwoordigd waren, samen met de burgemeester en enkele 

wethouders. In een onderzoek van enkele jaren geleden stelt de gemeente 

Westerveld (met informatie die ze van de kerken kreeg) dat 11 van de 14 

kerkgebouwen in Westerveld de komende jaren zullen sluiten. Dat stelt ons 

voor uitdagingen. Vertegenwoordigers van de gemeente hebben op deze 

dag laten weten dat zij kerken op allerlei manieren willen helpen om dit tij 

te keren waar dat mogelijk is. Financiële steun is daarbij overigens 
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(uiteraard) niet mogelijk. ’s Middags zijn we als kerken met elkaar in 

gesprek geweest over wat onze reactie is op deze situatie. De dag werd 

georganiseerd door Missie Westerveld, het missionaire project dat in de 

gemeente is gestart en waarvan dominee Mark de Jager de voortrekker is. 

Onder de paraplu van Missie Westerveld probeert hij kerkelijke gemeentes 

bij elkaar te brengen. Met kennis en adviezen worden zij dan ondersteund 

in het uitbreiden van activiteiten om zo een breder publiek aan te kunnen 

spreken. Op www.missiewesterveld.nl vindt u meer informatie over Missie 

Westerveld.  

 

Gemeentevergadering 

Tot slot willen we uw aandacht nog richten op de gemeentevergadering 

die in maart georganiseerd wordt. Een concrete datum is er nog niet; die 

volgt in het volgende kerkblad. We weten al wel waar we het over willen 

hebben. Natuurlijk delen we eerst het financiële jaarverslag van 2024 met u. 

Daarna willen we het hebben over een aantal zaken waar wij als kerkenraad 

regelmatig over nadenken, maar waar we uw inbreng bij nodig hebben. 

Het gaat onder andere om bid- en dankdag. Twee kerkelijke feestdagen 

met een lange historie, maar waarvan de kerkdiensten niet (meer) zo 

frequent bezocht worden. Graag gaan we met u in gesprek over hoe u over 

de invulling van deze diensten denkt. Ook willen we het hebben over het 

heilig avondmaal. Sluit de manier waarop we dit vieren aan bij wat we 

belangrijk vinden? Het gaat dan ook om praktische zaken, zoals de kleine 

kopjes die zijn ingevoerd in de coronatijd: moeten we die ‘erin houden’, of 

zijn we die liever kwijt dan rijk? Graag gaan we over deze onderwerpen in 

gesprek, zodat we hierover op een later moment (een kerkenraadsdag, 

waarop ook de werkgroep eredienst zal worden uitgenodigd) beslissingen 

kunnen nemen.  

Namens de kerkenraad,  

Jelle Aantjes-van Dijk, scriba 
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VAN DE DIACONIE 
 

 
 
 

 

Diaconale collectes  

 

2 februari  de collecte bij het Heilig Avondmaal is bestemd voor het 

project van Sjoukje en Jill in Zuid-Soedan. 

 

9 feb  plaatselijk werk 

 

16 feb  KIA noodhulp Israël en Gaza. De oorlog tussen Hamas en 

Israël heeft dramatische gevolgen. Via een internationale 

kerkelijk netwerk, met plaatselijke kerken en Israëlische en 

Palestijnse organisaties biedt Kerk in Actie hulp aan getroffen 

families. In Israël gaat het om praktische en psychosociale 

hulp aan kwetsbare groepen. Inwoners van Gaza krijgen 

voedsel, water, medische benodigdheden en psychosociale 

hulp. Ook helpt Kerk in Actie bij de opbouw en 

werkgelegenheid. 

 

23 feb  regionaal diaconaal fonds 

 

Verzoek om donatie voor kerk in Old Fangak in Zuid Soedan 

De brief op de volgende pagina ontving ik van Phillip Nuot vanuit Old 

Fangak. Hij is al jaren werkzaam voor ons medische project in Zuid Soedan. 

Een man waarop wij kunnen vertrouwen. Hij is ook werkzaam voor de 

Presbyteriaanse kerk in Old Fangak. Dit gebied heeft bijna 5 jaar enorme 

wateroverlast gehad, waardoor de muren van de hutten en andere 

gebouwen in elkaar zakten. Die muren zijn opgetrokken uit een vlechtwerk 

van takken aangevuld met leem vermengd met koemest. 

Zijn oproep voor een donatie deel ik van harte. 

Sjoukje de Wit 
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Koffiedrinken 

Op woensdag 5 februari om 10.00 uur in De Gerf en op 

dinsdag 11 februari om 10.00 uur in de consistorie van de 

Streekkerk. Kom vooral en neem uw buren mee, iedereen is 

welkom.  

Namens de diaconie Tonnie Bolte  

Presbyterian Church Of South Sudan                                                                                                      

North West Jonglei Presbytery 

                                                                      Old Fangak Parish. 

                           

Geachte gemeenteleden in naam van Christus 

 

Groeten in de Naam van onze Here Jezus Christus de Vredevorst 

 

Ik schrijf namens de Presbyteriaanse kerk in Old Fangak. De Nuer kerkelijke 

gemeente, dient een verzoek in voor financiële ondersteuning voor het 

herstel van hun Presbyteriaanse kerkgebouw. Ik hoop dat deze brief bij u 

aan komt. Onze mensen bidden onder bomen in de schaduw. Wij leven in 

een gebied wat geteisterd werd door overstromingen.. Wij zijn niet in staat 

bouwmaterialen te kopen voor het herstel van de muren van onze kerk, 

door de overstromingen zijn dezen weggespoeld. 

Wij zijn op zoek naar financiële ondersteuning voor het bouwen van 

constructie die de zware regenval en overstromingen kan doorstaan. 

Voor dit doel  zijn wij graag bereid om in detail meer informatie te 

verstrekken en te onderzoeken hoe de steun onze gemeente kan helpen bij 

het maken van die constructie. 

Ik geloof dat uw steun voor dit project ten zeerste gewaardeerd zal worden 

en helpen om te veiligheid te waarborgen voor onze kerkelijke gemeente. 

Wij hopen spoedig op een positief antwoord. 

 

Vriendelijke groet, 

 

Rev Philip Nuot Monykuer 

Old Fangak Parish. 
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VAN DE KERKRENTMEESTERS 
 

 

 

 

Op de volgende pagina leest u het verkorte overzicht van de begroting 

2025. Tot onze vreugde geeft de begroting voor het eerst sinds jaren een 

positief resultaat te zien. Weliswaar beperkt, maar toch.  Een aantal 

factoren heeft bijgedragen, ik noem ze kort: 

 

1. Het teruggaan van de predikantsplaats van 60 naar 40%, van 3 

naar 2 dagen per week. 

 

2. Het sluiten van de Streekkerk 

 

3. Een forse verhoging van de pacht die we ontvangen van de 

landerijen van de kerk. 

 

4. Een bijdrage van 10% van de diaconie in de kosten van de 

predikantsplaats.  

 

De eerste twee redenen geven natuurlijk geen reden tot de 

bovengenoemde vreugde. In tegendeel, het zijn noodzakelijke en pijnlijke 

bezuinigingen omdat onze gemeente steeds kleiner wordt en de kosten 

blijven stijgen. De laatste twee redenen zijn mooie meevallers, met dank 

aan de diaconie en de boeren die de extra pacht moeten opbrengen. 

De boekhouding is recentelijk een stukje professioneler geworden dan de 

afgelopen jaren. Daardoor zijn de cijfers van de begroting 2025 niet goed 

te vergelijken met de overige cijfers in het overzicht. Ook zijn inkomsten en 

uitgaven consequent gescheiden gehouden, zoals bij het kerkblad en de 

pacht.  

Namens de kerkrentmeesters, 

Hans van de Rotte 
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Verantwoording inkomsten  

In de tabel hieronder leest u een verantwoording van de kerkrentmeesters 

van de inkomsten in oktober en november 2024. Zo heeft u wat 

tussentijdse informatie over de stand van zaken.   

 
Allen hartelijk dank voor de bijdragen. 

Namens het College van Kerkrentmeesters, Chris Baas 

 

 

 

 

UIT DE GEMEENTE 
 

 
 

‘ 

 

 

Toezeggingen Actie Kerkbalans (totaal jaar) 49.538,00€          

Ontvangsten tm 20 januari 2025 49.238,00€          

Achterstallig tm 31 december 2024 300,00€               

Hoeveel lezers betaalden per 20-01-25 het kerkblad 2024 71,0%

Ontvangen eindejaarsactie tm 31 december 3.620,00€            

Giften met bestemming collectes per bank 150,00€               

Giften behoud predikantsplaats per bank 25,00€                 

Verhuur kerk en Gerf december incl. consumpties 1.449,55€            

Totaal collectes kerk december 1.160,29€            

In collectes met doel instandhouding predikantsplaats 162,80€               

Aantal velletjes afgenomen collectebonnen € 16 in 2024 291                      

Aantal velletjes afgenomen collectebonnen € 40 in 2024 13                        

Gemiddeld bedrag per gift met Givt in 2024 3,97€                   

Verantwoording CvK december 2024
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Bedankt 

Hartelijk dank voor het prachtige kerstboeket, door Klaske en Casper Los 

gebracht. Ik heb er heel lang plezier van gehad. Nog ‘veel heil en zegen’ 

voor iedereen. 

Gretha Reinalda  

 

Bedankt 

Hartelijk bedankt voor het mooie boeket bloemen en de 

kaarten die we kregen voor ons 60 jarig huwelijk. 

Reinder en Itske Boersma. 

              

Afscheid 

Na 3 generaties als familie vanuit Willemsoord kerklid te zijn 

geweest van de kerk van Nijensleek en ruim 60 jaar als gezin betrokken te 

zijn geweest, hebben wij besloten nu de Streekkerk gesloten is om per 

februari over te gaan naar de Protestantse Gemeente van Steenwijk. Wij 

wonen nu al lange tijd in Tuk en hopen dat wij ons in Steenwijk thuis zullen 

voelen. Wij wensen u allen een goede tijd en alle goeds toe. 

Vriendelijke groet, Casper en Klaske Los 

 

Terugblik op kinderkerstavond  

Het licht is gedimd, er is gefluister en geschuifel, de grote kerstboom 

straalt en de kinderen (maar ook ouderen) kijken verwachtingsvol naar het 

koor. Dan komt dominee Barbara  binnen en begint het kerstverhaal te 

vertellen. We zingen de mooiste liedjes mee op ons allerbest. Want 

vandaag vieren we dat baby Jezus werd geboren. En dan komt de vraag: 

wie wil herder zijn, wie wil engel zijn, en…. Natuurlijk Jozef en Maria. De 

kinderen en volwassenen lopen naar voren en nemen hun rol in. We zingen 

blij en verheugd. En als vervolgens er ook nog een dirigent opstaat om ons 

te begeleiden is het feest compleet! Wat een fantastische avond! Na afloop 

genieten we van een beker chocolademelk en een kerstkoekje. De kinderen 

krijgen bij de uitgang een tasje mee, met daarin sterretjes, als herinnering 

aan de ster die wij mogen volgen. Coby en Jeanet en iedereen die 

geholpen heeft: Dank jullie wel voor het organiseren van dit feest, het was 

geweldig. 

Silvia Bijker 
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Nieuwsbrief Jurgen en Katja 

We hebben weer een nieuwsbrief met informatie over het 

werk van Jurgen en Katja op Madagaskar. Ze vertellen 

daarin dat de verscheping van hun vertaalwerk is 

aangekomen. 800 kilo aan boekjes zag er fantastisch uit! 

Er is een verslag van de reis in december naar 

Maroamboka en er is mooi nieuws van een groeiende 

kerkelijke gemeente in Tsiombivohitra, waardoor zelfs de 

kerk te klein geworden is!  Ze voelen zich bevoorrecht dat ze 

zo veel steun krijgen in hun werk. Bedankt voor uw gebed, medeleven, en 

ondersteuning! De hele nieuwsbrief vindt u op 

pknvleddernijensleek.nl/jurgenkatja. Op pknvleddernijensleek.nl/fotoalbum 

zijn foto’s te zien van hun trip naar Maroamboka.   

Martijn van Dijk-Aantjes, redactie 

 

 

Oproep bloemenbezorgers 

Eerder in dit kerkblad heeft u kunnen lezen hoe blij men was met het 

ontvangen van de bloemen namens de gemeente.  

 

Deze bloemen worden iedere zondagmorgen door 

vrijwilligers in onze gemeente bezorgd. Door 

omstandigheden (leeftijd of verhuizing) is het 

aantal vrijwilligers teruggelopen. Daarom zoeken 

ondergetekenden naar uitbreiding van het team. 

Lijkt het u leuk om dit team te versterken en 

gemeenteleden af en toe te verrassen met een mooie 

bos bloemen, aarzel niet en geef je op bij Roely Dijkstra, of Luuk Groen. 

Luuk Groen.  
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De Gereformeerde Kerk in Nijensleek 1893 – 2024 (deel 2b) 

Het samengaan met Appelscha e.o. blijkt geen succes. Na een paar jaar 

wordt besloten uit elkaar te gaan. De heer Medema wordt dan voor 50% 

aangesteld in Nijensleek. In die periode studeert hij voor het 

predikantschap en wordt na het behalen van het diploma en op grond van 

singuliere gaven erkend als dominee. Veel heeft hij in Nijensleek gedaan 

om de gemeente groter te maken. In deze periode wordt het interieur van 

de kerk gerenoveerd. Er komen stoelen i.p.v. banken. Een nieuwe 

preekstoel en een doopvont worden geïnstalleerd. Het geheel wordt van 

een podium voorzien, zodat er een liturgisch centrum ontstaat. Met een 

zangdienst wordt  het geheel met Pinksteren 1974 feestelijk in gebruik 

genomen. 

 

In 1972 word de eerste vrouwelijke ambtsdrager aangesteld in de persoon 

van mevrouw Zijlstra. (beter bekend als Koosje Zijlstra.) Zij had zich op 

allerlei terreinen al verdienstelijk gemaakt. Een alleskunner en allesdoener. 

In 1978 vertrekt ds. Medema naar 

Zevenhuizen (Gr.). In 1980 wordt 

ds. J Schonewille uit Drachten 

aan de kerk 

parttime verbonden. Een 

jonge predikant. Er waait 

een frisse wind door de 

kerk, hoewel sommigen 

de luwte koesteren. Ds. 

Schonewille maakt het 

zich niet gemakkelijk. Hij 

komt nogal erg op voor 

zijn persoonlijke 

opvattingen. Dat wordt hem 

niet altijd in dank afgenomen. 

Deze polarisatie leidt zelfs tot het 

opstappen van enkele 

kerkenraadsleden.  Ds. Schonewille vertrekt   

in 1985 als evangelisatie-toeruster naar de classis Drachten. 
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Grote inzet van alle bestuurders is nodig om de vacante plaats te vullen. 

In 1988 komt  de 64 jarige br. W. Wijbenga uit Sneek part time naar 

Nijensleek. Als beroepsmilitair heeft hij in Ned. Indië gediend. Later is hij 

militair rollend materieel in Assen. Toch trekt hem het ambt van predikant. 

En via een verkorte route en op grond van singuliere gaven wordt hij 

dominee. Helaas door de scheiding van het huwelijk kan hij het ambt een 

aantal jaren niet uitoefenen. Na 10 jaar wordt hij weer tot het ambt 

toegelaten. 29 maart 1988 doet hij intrede in Nijensleek. Zijn slechte 

gezondheid en het alleen zijn in de grote pastorie speelt hem parten. 

Precies 4 jaar na zijn benoeming,  29 maart 1992, wordt zijn betrekking niet 

voortgezet. 

 

Gelukkig blijft Nijensleek niet lang vacant. De heer Gerard Meyer uit 

Eindhoven wordt aangesteld als pastoraal werker. Hij en zijn vrouw en hun 

4 kinderen betrekken de pastorie. In deze periode wordt het 100 jarig 

bestaan van de kerk gevierd. Ook deze betrekking duurt maar 4 jaar. De 

heer Meyer begint dan een winkel in dierenbenodigdheden en klein 

materiaal voor de klussers in Vledder., dat wordt later een doe-het-zelf 

winkel aan de Dorpsstraat. Nu is hij nog een regelmatige bezoeker van de 

erediensten. 

 

Met kunst en vliegwerk wordt het werk van de kerk door velen voortgezet. 

In alle  vacante periodes zijn er veel predikanten van dichtbij en van ver 

bereid vooral pastorale werkzaamheden te  verrichten, dat wordt met grote 

dankbaarheid aanvaard. (Een legerpredikant uit Havelte woont zelfs tijdelijk 

in de pastorie) Dan wordt 1 juni 2000 Ds. Sinke bevestigd in het ambt.  Een 

rustige periode, waarin verder gewerkt wordt aan de samenwerking met de 

Hervormde Kerk in Vledder. Tenslotte besluit de Hervormde ds. Wind  met 

emeritaat te gaan en dan stelt ds. Sinke voor ook met emeritaat te gaan 

om zo de weg vrij te maken om te komen tot het aanstellen van één 

predikant voor beide gemeentes. Ook ds. Sinke zien we nog vaak samen 

met zijn vrouw in de kerk. Over het samenwerken en het samengaan meer 

in deel 3.  

         Nico Dirkzwager  
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Jagerskoor Prins Hendrik 

Op zondag 16 februari geeft Het Noord Nederlands Jagerskoor Prins-

Hendrik een concert in de Dorpskerk. 

Het koor is opgericht in  

1991 en bestaat 

tegenwoordig uit 

achttien mannen.  

 

Anders dan de 

naam zou 

vermoeden, zijn 

het geen jagers 

die wild schieten. 

Het koor is 

opgericht door een 

jachtopziener en genoemd 

naar Prins-Hendrik vanwege zijn 

 rol als natuurbeschermer en als deskundige in de bosbouw. De mannen 

zingen, soms op ludieke wijze, over de prachtige natuur en het bos. Het 

repertoire bestaat uit klassieke werken van o.a. C. M. von Weber, F. 

Mendelssohn Bartoldy, Frans Schubert, L. van Beethoven enzovoort. Tevens 

brengen ze werken van de eigen dirigent Feike van Tuinen. Het concert 

begint om 14:30 uur. De entree prijs is €12,50 en is inclusief koffie/thee.  

Jan Oostingh, Secretaris Penningmeester 

 

Wintermiddag concert  

Op zaterdag 1 maart geeft het Noord Nederlands Gemengd Koor onder 

leiding van Harold Kooij, in samenwerking met het Christelijk Mannenkoor 

‘Pro Rege’ uit Dokkum onder leiding van Jan Hibma, een concert in de 

Grote Kerk te Steenwijk. Kaarten zijn aan de zaal verkrijgbaar: entreeprijs 

15,00 euro. Bestel met korting in de voorverkoop voor 12,50 euro via 

nngkoor@gmail.com. Het concert begint om 15.00 uur.  

 

Het bekende Noord-Nederlands Gemengd Koor telt inmiddels 86 

deelnemers en geeft ieder jaar in meerdere kerken concerten met een 

nieuw repertoire. De geoefende zangers komen uit heel Noord Nederland; 

van Dokkum tot Dedemsvaart. Het Noord-Nederlands Gemengd Koor zingt 
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een geestelijk repertoire van onder anderen Mozart, Philip W.J. Stopfort, 

Händel maar ook moderne werken van Andrea Bocelli, Marco den Toom en 

eigen arrangementen van Harold Kooij. Het belooft een afwisselend 

concert te worden met instrumentale intermezzo’s op orgel en trompet. 

Harold Kooij 

 

 

 

Agenda februari 

 

woensdag 5 

februari 

9:00 uur schoonmaken en 

koffiedrinken Vledder 

de Gerf 

donderdag 6 

februari 

9:30 uur vergadering college van 

kerkrentmeesters 

de Gerf 

dinsdag 11 

februari 

10:00 uur koffiedrinken Nijensleek consistorie Streekkerk 

donderdag 20 

februari  

13:30 uur vergadering werkgroep 

eredienst 

de Gerf 

donderdag 17 

januari 

19:30 uur kerkenraadsvergadering de Gerf 
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ALGEMENE INFORMATIE 
 

 

 
 

 

Postadres: PKN Vledder-Nijensleek e.o.  

 De Hoek 8, 8381BL Vledder 

 

Scriba: Jelle Aantjes-van Dijk, 06-40976333 

 scribapknvleddernijensleek@gmail.com 

 

Ledenadministratie: Janet Stuiver, 0521-381132 

 pjstuiver@ziggo.nl 

 

Penningmeester: Chris Baas, 06-36559460 

 chrisbaas1952@gmail.com  

 

Rekeningnummers:   

NL50 RABO 0365 8003 17  CvK PG Vledder-Nijensleek 

NL81 RABO 0365 8001 47  Diaconie PG Vledder-Nijensleek 

 

Actie Kerkbalans  

NL79 RABO 0373 7310 00  CvK PG Vledder-Nijensleek 

 

Collectebonnen (€ 16,00 of €40,00 per vel van 20 bonnen)  

NL50 RABO 0365 8003 17  CvK PG Vledder-Nijensleek 

 

Kerkblad/solidariteitskas 

NL51 RABO 0373 7310 19  CvK PG Vledder-Nijensleek 

 

Op de website van de kerk www.pknvleddernijensleek.nl vindt u informatie 

over collectebonnen onder ‘organisatie’ > ‘geldzaken’.  
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Voor al uw 

handgebonden 

bloemwerken 

 

Dorpsstraat 18 te Vledder  

 


